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Het is een koude, regenachtige
woensdag in november. Jan (niet
zijn echte naam) komt
regelmatig bij De Tweede Mijl.

Zijn 'gaan-zitten-ritueel’ is altijd
hetzelfde: eerst pakt hij koffie bij
de balie en dan gaat hij zitten op
een plekje waarbij hij naar de
deur kan kijken. :Je moet weten,
hé, wie er binnenkomt...” Hij legt
zijn sudokuboekje naast zich
neer, want daar staan ook zijn
afspraken in. “Denk ik. Ik kan het
eigenlijk niet meer lezen,” zucht
hij, terwijl hij weer opstaat om
twee broodjes met kaas te halen.
“Dat is het lekkerste, he, die
kaas. Pure luxe, man. Misschien
denk je wel dat twee broodjes
met kaas heel normaal zijn, maar
voor mij kan er niks tegenop!
Niks.”

Jan woont sinds zijn zestiende in
Amsterdam en al jaren in
hetzelfde huis, een sociale
huurwoning. “Ja, ik kom dus hier,
hé, omdat ik toch een beetje
bezig moet blijven.”

“Niet iedereen hier is dakloos hoor”
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“lk kan wel zeggen dat ik
alleen op mijn kamer blijf,
maar ja... Niet iedereen die
hier komt is dakloos. Dat denk
je misschien, maar dat is niet
zo. Die mensen daar in de
hoek hebben ook gewoon een
huis. Maar ik heb geen geld
voor kaas.”

“Het is een mooie plek hier,
hoor. Moet je dat vertellen in
je blaadje? Maar ik meen het
wel. En op vrijdag kun je hier
ook nog douchen en scheren.
Ik doe dat niet, maar die
buitenlanders vaak wel. Ik
geloof dat ze uit Polen komen,
maar ik kan er dus niet mee
praten, want dat verstaan ze
niet. Gelukkig voor hen gaat
de winteropvang weer open.”

Een van de vrijwilligers begint
gitaar te spelen en te zingen.
“Oh ja, daar houd ik wel van,
die muziek. Gezellig hoor. Ga
ik even mijn sudoku afmaken.
Heb je een pen?”




We kunnen altijd goed nieuwe vrijwilligers
gebruiken. Wilt u een keer meedraaien om te
zien of dit werk wat voor u is? Neemt u dan
contact op met codrdinator Gerrit van
Kruistum. Hij is bereikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag op telefoonnummer

(06) 391 90 777.
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Sinds februari is
Hattemerbroeker Bertus Boer
vrijwilliger bij De Tweede Mijl.
Nadat hij zijn zaak overdroeg
aan zijn zoons, zocht hij een
mooie plek om vrijwilligerswerk
te doen. “lk maakte kennis met
het werk hier door mijn
buurvrouw Alie. Zij is hier al
tien jaar vrijwilliger!”

Bertus en zijn vrouw hebben
jarenlang een eigen caravanzaak
gerund. Toen de zaak in 2023 door
hun zoons werd overgenomen,
kwam er ruimte voor nieuwe
dingen. Al zit Bertus sowieso niet
stil, want achter de schermen blijft
hij betrokken bij de zaak en is hij
ook nog eens pastoraal werker én
voorzitter van een mannenkoor.
Bertus: “lk zou dolgraag nog eens
het koor naar De Tweede Mijl
halen!”

Tijdens de buurtbijeenkomst met
Oud & Nieuw raakte Bertus in
gesprek met zijn buurvrouw. “lk
vond het bijzonder wat ze vertelde
over deze plek en ze stelde voor
dat ik gewoon eens meeging, om
het met eigen ogen te zien. Dat
heb ik gedaan en ik had er
eigenlijk direct schik in. Ik
ontmoette die dag een van de
bezoekers en zijn verhaal boeide
mij enorm.”

Wat maakt De Tweede Mijl volgens
Bertus bijzonder? “Alleen al de
betrokkenheid van ondernemers
die eieren, brood en nog zoveel
meer ter beschikking stellen. Elke
week weer... ongelooflijk.”

Ondersteun ons werk met een gift

Zo kunnen wij doorgaan met het helpen van onze naasten en hun de zorg
bieden die ze zo hard nodig hebben! Giften kunnen via de QR-code
rechtstreeks worden overgemaakt. Het bedrag kunt u zelf aanpassen door op
het bedrag te klikken. Een bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer
kan ook: NL91 RABO 0370285441. Stichting De Tweede Mijl heeft een ANBI-

status.
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“Daarbij ervaar ik het zo dat ik hier mijn
geloof handen en voeten kan geven.
Het is absoluut geen offer om hier te
komen en mijn tijd te geven voor deze
mensen. Een offer kost je iets. Dit, het
omzien naar mijn naasten, kost mij
niets. Ik kom zelf uit een gezin met
zeven kinderen en er was altijd ruimte
aan de eettafel. Desnoods deed mijn
moeder wat water bij de soep. We
hebben het goed en het is mooi om uit
te kunnen delen.”

“Wat ik ook mooi vind, is dat ik niet
eens altijd mijn teamleden ken. Maar
als we dan vanuit Hattemerbroek via
Nunspeet rijden en mensen oppikken,
merk je direct dat je een
gemeenschappelijk doel hebt.
Kerkmuren vallen daarbij weg. Je deelt
iets bijzonders met elkaar. Zeker ook
omdat we de dag in De Tweede Mijl
altijd beginnen met Bijbellezen en
zingen.”

“We hebben het goed en
het i¢ mooil om uit te

bunnen delen.”

Lukt het Bertus om met bezoekers in
contact te komen? “Jawel, al staat niet
iedereen open voor een praatje. Maar
als het een beetje weer is, gaan we met
een groepje hier de Jordaan in om
papier te rapen. Dan heb je wat meer
tijd en rust voor persoonlijke
gesprekken. Ik kreeg laatst ook een
ombhelzing van een van de mannen,
omdat ik iets had geregeld. Daar doe je
het voor: liefde en wederzijds begrip.”
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